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In de verantwoording van 
Sabel schrijft Suzanne Wouda: 
“hoewel er veel fantasie in dit 
verhaal staat, is er ook veel 
echt gebeurd.” De vele non-
fictie verhalen over de oorlog 
en de beelden die de periode 
oproepen, zijn bij iedereen 
bekend. Door de ogen van de 

hoofdpersoon Max zien we de gruwelijke wereld 
van de Tweede Wereldoorlog van dichtbij en de 
impact die het heeft op zijn kinderleven. Het 
verhaal start als de Tweede Wereldoorlog al even 
woedt en Max in Kamp Vught verblijft. Er is weinig 
te doen: hij verzint het woord verleven, naast het 
bestaande vervelen. “Verleven, dat is vervelen 
maar dan erger. Dat doe ik nu. Hier. Ik verleef. 
Ik verleef me suf.” Via flashbacks komt de lezer 
steeds meer details te weten over Sabel, de kat van 

Max die zo’n belangrijke rol inneemt in zijn leven. 
De lezer is getuige van de vlucht, de deportatie 
en het gruwelijke einde van de hoofdpersoon. 
Het verhaal van de jongen die zich een tijd op de 
been weet te houden met goede herinneringen 
aan zijn geliefde huisdier maakt diepe indruk. 
De aanwezige kinderen in het kamp vormen een 
hechte gemeenschap.  De slechte afloop weten 
we vanuit het historisch perspectief, maar wordt 
zeer indringend verbeeld door het leven van deze 
jongen met zijn poes. De kindertransporten van 
juni 1943 krijgen door Max en Sabel een gezicht en 
een geluid. En het boek is daarmee een waardevolle 
uitbreiding van de verhalen die we al kennen over 
deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Je zou 
ze liever vergeten, maar dat lukt niet meer. Dit 
verhaal over een onschuldig kind in een complexe 
wereld verdient een Griffel in 2018
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