
De heilige nachten
opdracht 9: vriendenboekje    

Soms stelt iemand net de juiste vraag. Een vraag die iets in
gang zet, de hele dag doorsuddert... 
Vragen stellen is een geweldige techniek om je verhaalidee
uit te werken. De ‘wat-als-vraag’, bijvoorbeeld.
Wat als...
... jij je eigen ‘vriendenboekje’ maakt, met vragen die er echt
toe doen? Welke vragen staan daarin?

Ga er eens voor zitten en neem de tijd om vragen te
bedenken en te beantwoorden.

Enkele suggesties voor vragen:
Welk boek wilde je altijd al schrijven?
Wat was je beste beslissing het afgelopen jaar?
Welke eigenschap helpt je verder, welke staat je in de
weg?
Wat inspireert je? Wat geeft je energie? Wat moet je
vasthouden, wat loslaten?
Waar haal je voldoening uit? En erkenning?
Wat als... je een schat vindt. Wat is die schat? Wat doe je
ermee?
Met wie zou je graag een dag, week of jaar willen
ruilen? Waarom?

Veel succes.
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